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Danskring: geloof in beweging 
 
Weinig woorden, maar muziek en beweging: een andere manier om met 
je geloof bezig te zijn. De danskring komt een keer per maand op 
dinsdagavond (meestal de tweede van de maand) in de Grote Kerk bij 
elkaar. We dansen zo lang het weer het toelaat in het koor van de kerk, en 
anders wijken we uit naar de Grote Consistorie. De dansen zijn niet 
moeilijk en iedereen kan meedoen. Wat we doen is eigenlijk een soort 
meditatie: op mooie muziek maken we eenvoudige bewegingen met een 
symbolische betekenis. Door het samen dansen ervaar je verbondenheid 
met elkaar, maar ook met de Eeuwige.  
 

leiding: da. Monica Schwarz 
data:  dinsdag 16 september, 14 oktober, 11 november,  

9 december, 16 januari 2026, 10 februari, 17 maart, 14 april,  
12 mei en 9 juni 

tijd:  20:00‒21:30 uur, inloop 19:30 uur met koffie/thee, klaarzetten 
plaats: Grote Kerk, Kerkplein 
kosten: vrijwillige bijdrage 
opgave/info: hetkerkuiltje@gmail.com, telefoon: 0546-840484 
 
 

 

Leeskring De Binnenkamer 
 
In de komende maanden gaan we aan de slag met het boek Durf moedig 
te zijn van Mariann Budde, bisschop van de Episcopale kerk in Washington 
USA. Zij haalde wereldwijd de media door haar moedige woorden bij de 
inauguratie van president Trump. Zij schrijft o.a. over de moed om te 
vertrekken, de moed om te blijven en de moed om te beginnen. Het boek 
daagt ons uit om na te denken over wat écht belangrijk is.  

mailto:hetkerkuiltje@gmail.com
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We komen een keer in de maand op een 
dinsdagavond bij elkaar. We lezen steeds 
een hoofdstuk en gaan met elkaar daarover 
in gesprek. Ieder schaft het boek zelf aan. 
Ook nieuwe lezers zijn van harte welkom! 
 
leiding: da. Monica Schwarz 
data:  dinsdag 23 september, 28 

oktober, 25 november en  
16 december 

tijd:  20:00‒21:30 uur, inloop met  
thee en koffie vanaf 19:45 uur 

plaats:  De Schouw, Kerkplein 3 
kosten: ieder schaft zelf het boek aan  

(€ 21,99) 
opgave/info: hetkerkuiltje@gmail.com, telefoon: 0546-840484 
 

 
 
 
 
Rond de leerdiensten  
 
Dit seizoen willen we de leerdiensten rond het Onze Vader voortzetten, 
steeds voorafgegaan door een gespreks/voorbereidingsavond. De ervaring 
rond de eerste drie leerdiensten van afgelopen voorjaar was dat deze 
avonden mooie en verdiepende ontmoetingen opleverden én de inhoud 
en vormgeving van de diensten zelf ten goede kwamen. Graag hoop ik 
dan heel wat van u te mogen begroeten op voorbereidingsavonden en/of 
de diensten zelf.  
Praktisch:  

• Maandag 22-9 voorbereiding en zondag 28-9 de dienst rond  
Uw wil geschiede  

• Maandag 20-10 voorbereiding en zondag 26-10 de dienst rond  
Geef ons heden ons dagelijks brood  

mailto:hetkerkuiltje@gmail.com
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• Maandag 17-11 voorbereiding en zondag 23-11 de dienst rond  
Leid ons niet verzoeking  

• Maandag 19-1 voorbereiding en zondag 25-1 de dienst rond  
Maar verlos ons van de boze 

• Maandag 16-2 voorbereiding en zondag 22-2 de dienst rond  
Want van U is ...  

• Maandag 16-3 voorbereiding en zondag 22-3 de dienst rond  
Wat is bidden in het licht van het Onze Vader?  

  
Voor april komt er vast nog wel een onderwerp los uit deze serie!!  
 
leiding: ds. Marco Montagne 
data/tijd:  voorbereidingen: bovengenoemde maandagen 19:30 uur 
 diensten: bovengenoemde zondagen 19:00 uur 
plaats:  voorbereidingen: De Schouw, Kerkplein 3 
  diensten: Grote Kerk, Kerkplein 
kosten: niet van toepassing 
opgave: niet nodig 
 

 
 
Gespreksgroep in de Schouw 
 
Ook in dit nieuwe seizoen willen we 
doorgaan met onze donderdagse 
Gespreksgroep in de Schouw. Wij komen 
bijeen in twee groepen. De morgengroep 
begint om 10:30 uur en de middengroep 
om 14:00 uur. In de regel zijn onze 
bijeenkomsten op de laatste donderdag 
van de maand. Dit jaar gaan we nadenken 
en met elkaar spreken over een boekje van 
Kees en Margriet van der Kooi, Midden in 
het leven. Over christelijke 
toekomstverwachting.  
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Midden in het leven is een theologische verkenning van de christelijke 
toekomstverwachting. Is met de dood alles uit? Kunnen we over die grens 
heen iets zeggen, of weten we er niets van en is het beter te zwijgen? Als 
God het geheim van de wereld is, dan biedt zijn trouw een perspectief 
van hoop. Dat zet de levens van mensen in al hun glorie en misère in het 
licht van Christus, en zet de geschiedenis van onze kosmos in al zijn 
radicale eindigheid in het licht van een even radicale nieuwheid.  
Een boek voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en twijfelaars, binnen 
en buiten de kerk. 
Als u nog niet eerder meedeed kunt u zich opgeven voor deelname aan de 
middaggroep; de morgengroep is vol.  
Alle deelnemers ontvangen van tevoren een zogenaamde leeswijzer die 
bedoeld is als hulp voor het nadenken en spreken over het thema.  
 
leiding: ds. Arie van Houwelingen 
data:  elke laatste (soms eerste) donderdag van de maand, van 

september tot en met april of mei, uitgezonderd december; 
start: 25 september 

tijd:  10:00‒11:30 uur (volgeboekt) en 14:00‒15:30 uur 
kosten: ieder schaft zelf het boek aan (€ 21) 
plaats:  De Schouw, Kerkplein 3 
opgave/info: a.vanhouwelingen@hetnet.nl, telefoon: 0546-433590  
 
 
 

Meditatief mandala tekenen 
 
We beginnen met het lezen van een (bijbel)tekst en het luisteren naar een 
stuk muziek. Daarna gaan we binnen een cirkel tekenen. Het is géén 
kunstklas, dus je hoeft ook helemaal niet goed te kunnen tekenen, maar 
je tekent op je eigen manier en het gaat vooral om de concentratie en de 
rust die dat geeft. Het is dus een vorm van meditatie. Aan het einde van 
de avond heeft ieder met de eigen gedachten en associaties bij de tekst 
en het lied een eigen unieke mandala gemaakt. Het is elke keer weer 
verrassend hoe ieder dat op eigen wijze doet. 

mailto:a.vanhouwelingen@hetnet.nl
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De avonden staan los van elkaar. Opgave fijn maar niet verplicht. 
 
leiding: da. Monica Schwarz 
data:  donderdag 30 september, 4 november en 2 december 
tijd:  19:30‒21:30 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19:15 uur 
plaats: De Schouw, Kerkplein 3 
kosten: € 3 per keer voor het materiaal  

(voor papier en potloden wordt gezorgd) 
opgave/info: hetkerkuiltje@gmail.com, telefoon: 0546-840484 

 
 
 
 
Samen het Zonnelied verbeelden 
Een serie van drie avonden (en een viering op zondagmorgen) 
 
Ben je creatief en vind je het leuk om rond het jarige Zonnelied aan de 
slag te gaan? We zoeken 8 à 9 mensen (meer mag altijd!) die het leuk 
vinden om het Zonnelied te verbeelden. Het Zonnelied heeft verschillende 
strofen en als ieder een strofe uitbeeldt, komt het lied in onze tijd weer 
tot leven. 
Er kan gewerkt worden met acrylverf op spieramen of canvasboards, maar 
wie liever een andere techniek gebruikt en daar materiaal voor heeft, mag 
dat ook inbrengen.  
 
leiding: da. Monica Schwarz 
data/tijd:  donderdag 2 oktober, 30 oktober, 6 november:  

19:30‒21:30 uur, inloop met koffie en thee om 19:15 uur 
  en zondagmorgen 16 november in de viering in de Grote Kerk 
plaats: De Schouw, Kerkplein 3 
kosten: een vrijwillige bijdrage aan de onkosten 
opgave/info: hetkerkuiltje@gmail.com, telefoon: 0546-840484 
 

mailto:hetkerkuiltje@gmail.com
mailto:hetkerkuiltje@gmail.com
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Het oerverhaal over de mens 
Leerhuis Genesis 2‒4  

 

Het eerste hoofdstuk van Genesis biedt een verhaal over wie God is en 
wat Hij voorheeft met de aarde en de mens. De drie daaropvolgende 
hoofdstukken schetst in de vorm van verhalende antropologie wie de 
mens is voor het aangezicht van God. Op de manier van een close-reading 
wil Wiert Sarolea met belangstellenden deze drie hoofdstukken lezen in 
vier bijeenkomsten van elk anderhalf uur.  
 
Naast informatie en uitleg is er ruimte voor vragen en gesprek. De 
bedoeling is om met behulp van recente inzichten uit de oud-
testamentische wetenschap samen de betekenis van dit bijbels oerverhaal 
over de mens te ontdekken. Ik hoop dat we ontdekken hoe treffend en 
actueel het beeld is wat het oerverhaal tekent van de mens, in de gestalte 
van vrouw en man en van de mens die leeft samen met zijn broeder. 
 
leiding: ds. Wiert Sarolea 
data:  donderdag 6 en 20 november, 4 en 18 december 
tijd:   15:30‒17:00 uur 
locatie:  De Schouw, Kerkplein 3, of Grote Kerk  
kosten: niet van toepassing 
opgave/info: wiertwps@kpnmail.nl, telefoon: 06 2353 2866 

mailto:wiertwps@kpnmail.nl
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‘Vrede op aarde’ 
Presentatie: Wat kunst doet met oorlog en wat oorlog doet met kunst 
 

Op donderdagmiddag 11 december verzorgt Koos Sluiter in De Schouw 
een beeldpresentatie over oorlog en kunst. De adventstijd zal dit jaar 
meer dan ooit in het teken staan van verlangen naar vrede. In ons deel 
van de wereld hebben we ongewoon lang geen oorlog meegemaakt. 
Voordien was er vrijwel altijd wel ergens oorlog. Het is niet vreemd dat er 
een eeuwenlange wisselwerking te zien is tussen oorlog en kunst. Overal 
zijn oorlogsmonumenten, elk land heeft oorlogshelden. Overal was ook 
angst voor dreigende oorlog. Bij oorlog horen veldslagen, 
oorlogsmisdaden, vluchtelingen, hongersnood, schaarste, verraad en 
verzet. Mensen proberen staande te blijven in een onzekere wereld. Al 
deze dingen hebben hun weerslag in de kunst. In de presentatie besteedt 
Koos Sluiter aandacht aan al deze verschillende aspecten. 
 
presentatie:  ds. Koos Sluiter 
datum:  11 december 2025  
tijd:   14.30‒16.30 uur  
plaats:  De Schouw, Kerkplein 3 
kosten: niet van toepassing 
opgave: activiteitaanmelding@pga-almelo.nl 
 
 
 

mailto:activiteitaanmelding@pga-almelo.nl

